
Een terugblik op 2024 door het bestuur van de 4 jaargetijdenbuurt 



Met deze nieuwsbrief “Het Seizoen” willen we jullie informeren over de diverse zaken die 
in het afgelopen jaar de revue zijn gepasseerd. 

In december 2023 kwam het oude bestuur met de vraag wie Sjors en Claudia wilden 
vervangen. Zowel Sjors als Claudia zouden onze buurt gaan verlaten om elders in te 
gaan Heerlen wonen. Zonder vervanging van hen beiden, zou het bestuur ophouden te 
bestaan en zouden er geen gezamenlijke activiteiten in onze leuke buurt georganiseerd 
worden. Hierop hebben Viola Heutger, Theo Peer en Jeroen Stilz zich bij het oude bestuur 
gemeld om de taken van het aftredende bestuur over te nemen.  
Jeroen is penningmeester geworden, Theo secretaris en Viola heeft zichzelf opgeworpen 
tot algemeen bestuurslid. Met Marc Jacobs als voorzitter hebben we voor 2024 een nieuw 
bestuur dat enthousiast aan de gang gaat om voor dit jaar ook weer allerlei activiteiten 
te gaan organiseren. Hieronder stellen Jeroen, Viola en Theo zich voor:  

Hallo beste buurtgenoten, mijn naam is Jeroen Stilz en sinds 2002 ben ik 
getrouwd met Evelien. Samen met onze zonen Luc en Lars en hond Zoë 
wonen wij in deze gezellige buurt. Veel buurtgenoten zullen weten dat ik in 
onze mooie buurt ben opgegroeid bij mijn ouders Alex en Paula die ook in 
deze buurt hebben gewoond. Evelien en ik zijn na onze studie in Tilburg in 
2000 weer teruggekomen naar Heerlen en in 2002 hebben we ons huis in 
de buurt gekocht. De voor mij zeer bekende en rustige buurt met haar fijne 
ligging bij het Aambos en met de stad op loopafstand was voor ons reden 
om in de 4 Jaargetijdenbuurt terug te komen. Na mijn verpleegkunde-

opleiding ben ik in 2000 als verpleegkundige gaan werken bij Welterhof (nu Mondriaan) 
waar ik nu nog steeds werk. Vriendelijke groeten, Jeroen Stilz 

Hallo allemaal, 
Ik ben Viola Heutger en werk als jurist op een heleboel plekken op de 
wereld. Afgelopen jaren in Aruba en nu in Boedapest. Maar ik ben ook heel 
blij als ik in vanuit mijn woonkamer op de Sint Antoniusweg de eekhoorns 
uit het Aambos kan bekijken. Ik woon hier met mijn man Bastiaan, wiens 
vader tweehonderd meter verderop geboren is en zijn grootouders zelfs nog 
dichterbij. Misschien heeft U mij al gezien als violiste bij het Kerkraads 
Symfonieorkest en anders bent U volgende keer bij een concert van harte 
welkom. Ik ben lid van de wijkvereniging en wil dit voorjaar bij ons in de 

tuin een vlaaiochtend organiseren. Groeten, Viola 

Hallo allemaal, 
Ik ben Theo Peer en woon sinds 2020 samen met mijn vrouw Vivienne en 
dochter Femke in deze prachtwijk. Ik vind het hier fantastisch wonen. 
In het dagelijks leven werk ik als btw analist/adviseur.  
Ik zal als secretaris samen met Marc, Viola en Jeroen het bestuur vormen 
van onze wijkvereniging. 
Hartelijke groet, Theo 



Kennismaking tussen het oude en het nieuwe bestuur 

 

 

Op 14 januari hebben we de inmiddels traditionele nieuwjaarsborrel gehouden in de 
Quatro Bar & Bistro in Heerlen. Zoals altijd was deze locatie weer mooi aangekleed voor 
deze dag en ook de kinderen uit de wijk konden genieten van een film die door Quatro 
gratis werd vertoond. Waarvoor dank aan de familie van Bergen van Quatro-cinema te 
Heerlen. 



Bewonersnieuws 2024 

Op 23 februari is Franz Bodewig helaas overleden. Franz woonde samen met Isabella en 
hun hond Baloe op de Oliemolenstraat. Het laatste jaar zat Franz met enige regelmaat 
met of zonder een sigaretje op een van de muurtjes van de tuinen aan voornoemde 
straat. We zullen Franz herinneren als een aardige en betrokken buurman die nooit 
verlegen zat om een praatje met je te maken. We wensen Isabella voor de komende 
jaren veel sterkte met dit grote verlies.  

 

In maart van dit jaar zijn Miem en Ernst Witpeerd 60 jaar getrouwd!  

 

Dit diamanten paar woont al jaren op de hoek van de Winterstraat-Zomerstraat en zijn 
altijd zeer betrokken bij de bewoners in de wijk. Namens het bestuur van harte 
gefeliciteerd met deze mijlpaal en dat jullie nog jaren mogen genieten van elkaar! 

 

Op 31 juli is Han Vonhögen komen te overlijden. Han heeft jaren aan de Groene Boord 
gewoond en is ook in het verleden betrokken geweest bij onze buurt. Namens de buurt 
heeft Ali gezorgd voor een mooie bloemenkrans op het graf van Han.  

 

Op 26 november bereikte ons het trieste nieuws dat Tieneke Ummelen op de 
respectabele leeftijd van 88 jaar is overleden. Tieneke woonde op de Oliemolenstraat en 
was een van de oudere bewoners van de buurt. We zullen haar gaan missen en wensen 
haar familie veel sterkte in de komende periode.  



Koningsdag 2024 

Op 27 april hebben we in het doodlopende stuk van de Oliemolenstraat de jaarlijkse 
Koningsdag gevierd. Onder het genot van een hapje en een drankje hebben we er met 
een aantal buurtbewoners een gezellige middag en begin van de avond van gemaakt. De 
kinderen uit de buurt hebben genoten van het springkussen dat we weer hebben kunnen 
lenen van Dick Thuis (de vader van Claudia en voormalig voorzitter van scouting 
kapelaan Berix). Dank hiervoor.  

Loes Boumans kwam tegen het einde van een gezellige middag met het idee om voor 
iedereen lekkere frieten en snacks te halen. De fritessaus, mayonaise en andere sausen 
werden snel door andere buurtgenoten aangesleept waardoor de avond gezellig werd 
afgesloten. 

  

   

   

   



Plantjes dag 

Op zondag 2 juni werden de bloembakken weer gevuld. Er werd gekozen tussen een 
mengeling van hanggeraniums, petunia’s en klimopplantjes om de bakken te vullen. Voor 
de allerkleinste tuinkaboutertjes uit de buurt hadden we kleine plantenpotjes met verf en 
een bloemetje gekocht zodat zij hun eigen bloemenpotje konden vullen en versieren.  

Na het vullen van de bloembakken mocht een stukje vlaai of een broodje met koffie 
natuurlijk niet ontbreken.  

De eerste kar met bloemen De eerste volle bak met De kinderen kunnen 
wordt ingeladen  bloemen lekker knutselen en verven 

   

En ook nu geldt: 
vele handen maken licht werk! 

 

De zomer was net als voorgaande jaren erg warm en met momenten erg heet.  

De plantjes en bloemetjes hadden dan natuurlijk veel water nodig. Dankzij de 
buurtbewoners zijn deze ook dit jaar goed verzorgd, zodat we lang hebben kunnen 
genieten van de mooie bloembakken in onze buurt.  



Zomerfeest 

Zaterdag 24 augustus was het weer tijd voor het jaarlijks terugkerende zomerfeest.  

Net als voorgaande jaren hebben we het feest georganiseerd op het terrein van scouting 
kapelaan Berix waar we gebruik mochten maken van al hun faciliteiten.  

 

Het weer leek even roet in het eten te gaan gooien. Was het de week voor het buurtfeest 
erg goed weer, juist op 24 augustus zou het erg nat, met onweer en stormachtig worden. 
Even hebben we gedacht om het feest te verplaatsen naar een andere dag, maar de 
weergoden waren ons dit jaar toch nog goed gestemd.  

 

Dankzij het opzetten van parasols, het mooi versieren van de tafels, het eten en drinken 
en diverse spelletjes voor de kinderen, hebben we in de middag lekker kunnen genieten 
van het zomerfeest. Pas rond 20 uur begon het hard te waaien.  

Door de parasols hebben we niet met zijn allen aan de tentstokken hoeven te hangen en 
was alles snel binnen in het piramidegebouw van de scouting gezet, om de avond met 
een aantal buurtgenoten binnen af te sluiten. De volgende ochtend hebben we alles 
samen opgeruimd en konden we gaan nagenieten van een geslaagd feest.  

Als bestuur heeft de lage opkomst ons helaas wel verrast. In totaal zijn er ongeveer 45 
mensen gekomen om er een feest van te maken. Het bestuur denkt erover na om het 
zomerfeest in 2025 in de straten van de buurt te organiseren waarbij we de hulp willen 
inroepen van een zogenaamde feestcommissie die ons kan helpen met het organiseren 
van de diverse activiteiten in de buurt.  



Halloween 2024 

Op zaterdag 2 november kwamen we bij elkaar op de hoek van de Zomerstraat – 
Lentestraat om onder het genot van een beker warme chocomelk, koffie en iets lekkers 
met elkaar bij te kletsen. De kinderen uit de wijk liepen in groepjes langs de versierde 
huizen, waarbij een spontane gil niet kon worden vermeden. 

 
Ondanks dat een aantal jongelui van buiten de wijk meenden dat ze 

plezier hadden  
door de versieringen en pompoenen te vernietigen, was halloweenavond geslaagd!  
De genoemde baldadige jeugd heeft een ultieme poging gedaan om de Trouwlinde van 
onze wijk te versieren. Of dit een geslaagde poging is, mag iedereen zelf beoordelen… 

 

Hier beneden enkele sfeerimpressies van de halloweenavond.Samen met de aanwezige 
kinderen, hun ouders, mooi versierde huizen en de nodige traktaties was het een 
gezellige avond. De winnares van het mooiste en sfeervolst versierde huis kreeg van ons 
een doosje Visser chocolade. Proficiat! 



    

  

Sinterklaas 2024 

Op 17 november zijn een 20-tal kinderen uit de wijk naar de film “De club van 
Sinterklaas, het grote sneeuwavontuur” gaan kijken in de Quatro-cinema te Heerlen. 
Onder het genot van een drankje en een zakje chips of popcorn konden de kinderen en 
hun ouders gratis van de film gaan genieten.  

 

Kerstversiering buurt 2024 

Op 24 november zijn we samen met een aantal actieve wijkbewoners de buurt in 
kerstsfeer gaan brengen. Om een gezellige en sfeervolle wijk te creëren, hebben we 
lampjes rond de bomen en aan de Trouwlinde gehangen en kerstverlichting aan de erkers 
bevestigd. Zo hoopten we samen een warme en feestelijke sfeer te realiseren. Het 
ophangen van de verlichting in de hele wijk was meer werk dan vooraf gedacht. Hierdoor 
zijn we meerdere dagen bezig geweest om onze wijk te versieren.  



   

Wij als bestuur willen alle buurtbewoners ontzettend danken voor jullie hulp bij de 
diverse festiviteiten en activiteiten. Zonder jullie waren bovenstaande activiteiten 
allemaal niet mogelijk geweest.  

Ook komende jaar hopen we als bestuur weer op jullie hulp te mogen rekenen, om 
hetgeen we nu hebben gedaan in de buurt, ook voort te kunnen zetten.  

We zijn dan ook nog steeds op zoek naar straatwaarnemers en feestcommissieleden.  
Zie op de volgende pagina ons bericht: 



Beste buurtbewoners, 

Als bestuur zoeken wij versterking bij het organiseren van de diverse activiteiten en 
versieringen in onze mooie buurt. 

We zoeken straatwaarnemers; zij zijn op de hoogte van wat in hun straat gebeurt en 
het aanspreekpunt voor straatbewoners naar het bestuur en andersom. De 
straatwaarnemers zijn op de hoogte van bijzonderheden zoals verhuizingen, nieuwe 
bewoners, sterfgevallen e.d. In deze gevallen zijn de straatwaarnemers namens het 
bestuur bevoegd om een – op de gelegenheid afgestemd – cadeau/bloemetje te geven 
aan de betreffende bewoners van hun straat. Elke 3 maanden komen de 
straatwaarnemers bij elkaar met 1 van de bestuursleden om samen de bijzonderheden te 
bespreken.  
We zoeken op dit moment nog straatwaarnemers voor de Lente-, Herfst-, Zomerstraat, 
Groene Boord, St Antoniusweg en de St Franciscusweg. 

Naast de straatwaarnemers zoeken we ook nog enthousiaste 
activiteitencommissieleden die in een nieuw op te zetten commissie willen 
participeren. Deze commissie gaat zich richten op het organiseren en opzetten van de 
diverse activiteiten.  

De activiteitencommissie bestaat uit 1 bestuurslid en 5 buurtbewoners. Deze commissie 
is bevoegd om- in samenspraak met de penningmeester- uitgaven voor de diverse 
activiteiten te doen. Ook stemt deze commissie, in samenspraak met andere 
buurtbewoners, af wie helpt met het in de praktijk opzetten en opruimen van de diverse 
activiteiten. 

Kosten die door de straatwaarnemers en de commissieleden worden gemaakt voor hun 
vrijwilligerswerk worden door het bestuur vergoed.  

Buurtbewoners die zich willen opgeven voor een van bovenstaande functies 
(straatwaarnemer of activiteitencommissielid) kunnen zich aanmelden door een e-mail 
te sturen naar: secretariaat@4jaargetijdenbuurt.nl onder vermelding van naam, adres, 
telefoonnummer en waarvoor je je opgeeft. 
Wij zouden het zeer waarderen als mensen uit de buurt zich willen melden bij ons,  
zodat alle geplande activiteiten door kunnen gaan.  

Vriendelijke groeten bestuur van de 4 jaargetijdenbuurt, 

Marc, Jeroen, Viola en Theo 


